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Dag 8 
 
De laatste dag ter Marokaanse gronden. 
 
Altijd spannend zo’n reisdag. Heb ik wel alles meegenomen uit 
de kamer. Plat op de buik onder de bedden kijken terwijl je daar 
helemaal niet geweest bent. Kluisje op orde? Paspoort. Waar is 
dat paspoort nou? Net had ik m nog. Nou ja, ontbijten dan maar. 
Maar niets van dit alles dezes dages. We vliegen pas om 18.05 
uur. Relaxed ontbijt met afscheid van Tingel-Tangel John en zijn 
Berbergezel maar hoofdzakelijk theespecialist Movier. No 
worries. 
 
We hebben nog een inspirerende lees ontspannende en ervaar 
deze laatste dag als terugkerend op moeder aarde met alle 
plussen en enige minnen om het leven interessant te houden 
danwel te maken in den Nederlanden. Met andere gezegdes: 
het zwembad. Coby maakt nog wat foto’s met als inspiratie het 
Atlasgebergte en om 13.00 uur een verrassende lunch op het 
eiland des hotels temidden des waters van de poel.  
  
Hèhè… Wat een t…….  
 
Half uurtje in de ruststand. De laatste zoektocht naar paspoort, 
overbodige tickets op papier en de bus. Redelijk ontspannen 
vaart, de laatste indrukken vinden hun weg richting hersenpan 
en allen tesamen op het vliegveld.  
 
Op tijd aangekomen. Volledige controle beginnende in het 
zonnetje buiten het prachtige nieuwe vliegveld. Elisabeth nog 
even plassen. Waar is Wilma? Hans aan de Illy en de hoofdzaak 
loopt nog even rond voor de laatste inkopen.  
 
 
 



 
Nieuwe reis? We zitten al in de brainstormfase tijdens vlucht en 
per telefoon om alsmaar in de herhaling een perfecte locatie te 
vinden. Goed hotel, meerdere mooie banen, heerlijk eten, ideale 
trainingsfacilteiten, electrische buggy’s/trolley’s (veel in aantal!) 
en ter completering, een gezellig avondprogramma. We houden 
een ieder op de hoogte via mail of live op Grevelingenhout, 
Capelle, Seve te Rotterdam of waar dan ook op deze wereld. 
We groeien… 
 
Koffers, afscheid, klaar. 
 
Hans & Grietje. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Met een leven vol (golf)reizen blijven wij 
deze herinneringen koesteren.” 


